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Beste ouders,  

De klas lag vol confetti en de gangen waren 
gevuld met de vrolijkste muziek. Van stoere 

superhelden en piraten tot prachtige prinsessen 
en grappige clowns. Prachtige maskers werden 

geknutseld, de klassen versierd en natuurlijk 
gekke spelletjes gedaan. De sfeer zat er goed in 

en onze kleuters hebben met volle teugen 
genoten.  

Na al het feesten en dansen is het tijd om even op adem te komen. De 
krokusvakantie staat voor de deur en dat betekent ook dat de lente in aantocht 
is. Hopelijk kunnen we tijdens deze vrije week al genieten van de eerste warme 

zonnestralen en zien we de krokusjes en narcissen stilaan bovenkomen. 

Wij wensen jullie een heerlijke week vol rust, speelplezier en gezelligheid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

De Noordpool en de Zuidpool in de gele klas 

Tijdens het thema “De Noordpool en de Zuidpool” beleefde de gele klas een leuke en leerrijke 

week! We gingen samen op ontdekkingstocht naar de koude gebieden van onze wereld. Zo deden 

we een spannend experiment waarbij we zelf sneeuw maakten. Ook onderzochten we welke dieren 

op de Noordpool leven en welke dieren thuishoren op de Zuidpool. We bekeken de wereldbol, en 

zochten België, de favoriete vakantiebestemmingen en de poolgebieden. Wat gek om te zien hoe 

ver dat allemaal is.  

Daarnaast knutselden we een prachtige pinguïn voor de wedstrijd van de bib. Ouders krijgen 

hierover later nog meer informatie. Tijdens de bewegingsles leefden de kinderen zich helemaal uit: 

ze waggelden als een pinguïn, kropen als een ijsbeer en bewogen als echte pooldieren. 

We oefenden op tellen door Benny de 

pinguïn evenveel visjes te geven zodat 

zijn buikje goed gevuld was. We 

hebben ook enkele letters geoefend 

door ze in de “sneeuw” te schrijven.  

We leerden een leuk versje over een 

kleine ijsbeer, schilderden mooie 

pooldieren en knipten en plakten een 

fijne pinguïn. Tussendoor oefenden we 

ook flink het hakken van woordjes. Het 

was een heel fijne week waarin we 

niet alleen veel plezier hadden, maar 

ook ontzettend veel hebben 

bijgeleerd! 🐻‍❄️🥶🐧 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

De groen/oranje klas gingen op uitstap naar de mijn van Beringen 

Met de laatste kleuterklas gingen wij op uitstap naar de mijnsite van Beringen. Dat was spannend, 

want in de klas werken we rond het sprookje Sneeuwwitje. De zeven dwergen werken in een mijn, 

en wij wilden graag zien hoe zo’n echte mijn eruitziet. 

We gingen niet het museum binnen, maar wandelden samen over de mijnsite. Onderweg zagen we 

veel machines. Ze waren niet groot, maar juist klein, zodat ze in de smalle gangen onder de grond 

konden passen. De juf vertelde dat mijnwerkers met die machines diep in de mijnschachten 

werkten. Dat vonden wij best een beetje spannend! 

We probeerden ons voor te stellen hoe het zou zijn om onder de grond te werken, net zoals de 

dwergen uit het sprookje. Maar zij zoeken diamanten en wij leerden dat er hier steenkool werd 

gevonden. Die steenkool was vroeger heel belangrijk om huizen warm te maken en om machines te 

laten werken. 

Tijdens onze wandeling kwamen we foto’s 

tegen en leerden we ook iets over in de 

mijn werken. Er werkten alleen mannen in 

de mijn. Het was daar warm, want ze 

hadden vaak een korte broek aan. En aan 

het einde van een werkdag waren de 

mannen ook heel vuil, ze zagen zelfs zwart 

van al die steenkool.  

Dit was niet onze eerste mijn-uitstap. 

Tijdens het thema “gaatjes” gingen we ook 

al naar de mijnsite van Heusden-Zolder. 

Daardoor wisten we al een beetje wat een 

mijn is. Nu konden we nog beter begrijpen 

hoe het er vroeger aan toe ging. 

Na de uitstap konden we in de klas veel 

vertellen. Over de kleine machines, de 

gangen onder de grond en hoe dapper de 

mijnwerkers waren. Het was een leuke en leerrijke dag die we niet snel zullen vergeten. 

Als jullie zelf ook een keer naar het mijnmuseum willen gaan, vinden jullie alle info op: 

https://mijnmuseum.be/ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Juffrouw Ann is op pensioen! 
 
Vrijdag 30 januari vierde juffrouw Ann, samen met de hele school, haar welverdiende pensioen. 
Voor deze bijzondere gelegenheid werd een magisch sprookjesfeest georganiseerd. 
Juffrouw Ann werd als een echte sprookjeskoningin ontvangen op de rode loper. Ze kreeg een 
kroon, een mantel, een scepter, en een toverstok. Vervolgens nam ze plaats op een mooi versierde 
stoel, haar troon.  
Elke klas bracht haar eigen sprookje tot leven in een prachtige dans, vol fantasie en enthousiasme. 
Daarna kreeg ze van elke klas een kleurrijke steen, die ze kon bewaren in haar schatkist…een 
blijvende herinnering aan de kleuters en hun juffen. 
Als afsluiter sprak de hele school samen een versje uit, recht uit het hart. Een warm en magisch 
moment om juffrouw Ann te bedanken voor haar jarenlange inzet en zorg voor alle kinderen: 

 
Juf Ann heeft een toverstaf,​
die zwaait ze heen en weer.​
Hocus pocus, abracadabra,​

alles lukt steeds meer en meer! 
Nu gaat de staf een beetje rusten,​

want werken hoeft niet meer.​
Maar alle magie blijft bij ons,​

dank u wel voor elke keer! 

 

Het was een dag vol verwondering, dankbaarheid en sprookjesachtige herinneringen, die nog lang 

zullen nazinderen. ✨ 

Dankjewel Ann, voor wie je was/bent en voor alles wat je voor ons en onze school gedaan hebt. 

Dertien jaar lang ben je onze directrice geweest. En nu is het tijd om je te laten gaan. 

Het enige wat je nu nog moet doen, is genieten van een welverdiend pensioen! 

 

DANKJEWEL ANN! 

 

 

 

Daarnaast willen we juffrouw Leentje veel succes toewensen met het verderzetten van haar nieuwe 

job als directrice. Met haar ervaring en betrokkenheid hebben we er alle vertrouwen in en zijn we 

ervan overtuigd dat zij deze rol met veel enthousiasme en zorg zal opnemen. We kijken uit naar een 

open en fijne samenwerking en wensen haar heel veel succes en voldoening in deze nieuwe 

uitdaging. 

 
 
 

 
 



 

Thema ‘pinguïns’ in de paarse klas 

In de paarse klas doken we helemaal in het thema pinguïns. Buiten sneeuwde het en was het 

heerlijk koud, net dat wat de pinguïns graag hebben. Samen met de kleuters veranderde de klas in 

een echte winterwereld vol ontdekkingen en plezier. De kinderen maakten zelf sneeuw met 

scheerschuim en maïzena en onderzochten nieuwsgierig eieren van ijs met een pinguïn erin, die 

langzaam tevoorschijn kwam terwijl het ijs smolt. Brr, wat was dat koud maar zo leuk! 

Met veel creativiteit maakten de kleuters pinguïnmaskers, waardoor ze zelf even echte pinguïns 

werden. De mama’s en papa’s herkenden ons zelfs niet meer toen ze ons kwamen ophalen. ;) Kan jij 

zeggen wie we zijn op de foto hieronder? 

In de bouwhoek ontstonden mooie grotten voor de pinguïns en bouwden we ook iglo’s voor onszelf 

met lekker warme mutsen op. Zo kwamen de begrippen ‘groot’, ‘klein’, ‘te groot’, ‘te klein’ aan bod 

op een speelse manier. 

Ook met suikerklontjes en met behulp van foto’s bouwden we kleine iglo’s. Deze waren mooi maar 

voor sommige van ons ook wel lekker. :) 

Buiten ging het winteravontuur verder: in de sneeuw maakten we echte sneeuwmannen, genoten 

we van de kou en beleefden we samen het winterse spel. 

Samen leerden, speelden en ontdekten we en de pinguïns voelden zich helemaal thuis in de paarse 

klas. 

 

 
 

 
 



 

Deze kleurplaat is van………………………………… klas:  

 

🤡 Kleurwedstrijd! 
Maak deze clown nóg vrolijker met jouw mooiste kleuren! Lever je kleurplaat uiterlijk op 27 
februari in op school. Uit alle kunstwerken trekken we een winnaar die een leuke 
verrassing krijgt. Zet hem op, kleine kunstenaars! 

 
 



 

Feest in de rode klas 
 
In de maand januari waren de eerste jarigen in ons klasje. Ook Jules (de klaspop) was jarig. 
We gingen het boek lezen van “Jules viert feest” en leerden wat we allemaal nodig hebben om te 
feesten. 
Ballonnen, slingers, vlagjes, een taart, kaarsjes, een kroon horen er allemaal bij. Maar het 
allerleukste is trakteren en cadeautjes ontvangen. 

Eerst dansten we met ballonnen, daarna 
gingen we ermee stempelen. Van deze 
kleurrijke blaadjes maakten we zelf vlagjes 
om onze klas te versieren. 
De jarige krijgt steeds een mooi versierde 
kroon en mag kaarsjes uitblazen op de mooi 
versierde taart. 
We zingen met zijn allen “Lang zal.. leven” 
en we dansen op “Hieperdepiep” rond de 
jarige die op een mooi versierde stoel mag 
zitten. 
En natuurlijk smullen we daarna graag van 
de lekkere traktaties van de vriendjes. Want 
feesten en lekker eten doen we allemaal 
graag! 
Bovendien leren we tellen tot 3. Want 
iedereen wordt 3 jaar. We blazen 3 kaarsjes 
uit en proberen 3 vingers in de lucht te 
steken. 

 

 

⏰ Samen op tijd starten: Een rustig begin voor iedereen 
Lieve ouders, 
De laatste weken merken we dat het soms een haastige boel is in de ochtend en dat kleuters vaker 
na de bel binnenkomen. Daarom willen we graag even de aandacht vragen voor onze beginuren. 
De bel gaat om 8.40 uur. We raden u aan om rond 8.35 uur op school te zijn. 
 
Waarom is dit zo belangrijk?  
Door op tijd te komen, kan uw kleuter rustig afscheid nemen en ontspannen deelnemen aan de 
ochtendroutine in de kring. Dit vaste moment zorgt voor structuur en veiligheid. Een gehaaste 
binnenkomst is voor een kind vaak niet fijn en het verstoort de start van de les voor de hele groep. 
 
Afspraken buiten schooltijd: Mogen we u ook vragen om bezoekjes aan de tandarts of dokter 
zoveel mogelijk na schooltijd te plannen? Tijdens de lesuren is het secretariaat niet altijd bemand. 
Hierdoor is er vaak niemand aanwezig om de deur voor u open te doen of u te helpen, wat voor 
vervelende situaties kan zorgen. 
 
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking om er samen een fijne schooldag van te maken! 

 
 



 

 

Het dak ging eraf op de kinderfuif! 🥳 
 
De ouderraad organiseerde weer een geweldige avond! Wat was het weer een feest! We 
kijken terug op een fantastische editie die met recht een groots succes genoemd mag 
worden.  
De dansvloer stond vol tijdens de swingende minidisco, en tussen het dansen door werd er 
volop genoten. 
Van prachtige grime en stoere glittertattoos tot de leukste spelletjes: niemand hoefde zich 
te vervelen.  
Iedereen bedankt voor de gezelligheid en de geweldige sfeer. Wij tellen nu al af naar 
volgend jaar! 

 

 
 

 
 



 

De blauwe klas en de drie biggetjes 

De voorbije twee weken werkten we in de klas rond het bekende sprookje De drie biggetjes. Het 

verhaal kwam op verschillende manieren tot leven: we vertelden en speelden het met prenten, 

figuren, handpoppen,... Zo leerden de kleuters het verhaal steeds beter kennen en begrijpen. 

In de huishoek maakten we de drie huisjes van de biggetjes. Daar konden de kinderen het verhaal 

zelf naspelen. Ze kropen enthousiast in de rol van biggetje of wolf en gebruikten hun fantasie en 

taal om het sprookje tot leven te brengen. 

In de bouwhoek gingen de kleuters aan de slag als echte bouwers. Met echte stenen, hout en stro 

bouwden ze hun eigen huisjes. Vooraf deden we samen een waarneming van deze materialen. We 

voelden, bekeken en vergeleken hout, stro en stenen en spraken over wat hard, zacht, zwaar of licht 

was. Zo ontdekten de kinderen al doende welk materiaal het stevigst was en welk huisje sneller 

“omver kon waaien”. 

Daarnaast werd er volop geknutseld rond het thema en leerden we samen een leuk versje. Eén van 

de favoriete activiteiten was het maken van modder. De kinderen mochten mengen, voelen en 

experimenteren en genoten zichtbaar van het spel met verschillende materialen. 

Het waren twee fijne, speelse en leerrijke weken vol plezier, ontdekking en verwondering. We 

zagen veel betrokkenheid bij de kleuters en genoten samen van dit rijke sprookjesthema. 

 

 

 
 



 

Data om te onthouden 

Datum Uur Activiteit 

 

26/02/2026 10.30-11.30 Muze rode klas 

09/03/2026 10.00-12.00 Speluurtjes blauwe klas 

10/03/2026 13.00-15.00 Speluurtjes blauwe klas 

13/03/2026 10.00-12.00 Speluurtjes blauwe klas 

13/03/2026  Pyjamadag 

16/03/2026 13.00-15.00 Speluurtjes blauwe klas 

17/03/2026 09.00-12.00 Tekenacademie groen/oranje klas 

20/03/2026  Suikerfeest 

06/04/2026 - 

17/04/2026 

 Paasvakantie 

 

 

Noteer alvast in je agenda… 

Lokale verlofdag: 

●​ Vr 30/04/2026 
Sportdag: 

●​ Woe 20/05/26 
Schoolfeest: 

●​ Za 06/06/2026 
 

Inschrijvingen 2026-2027 

Dinsdag 24 februari start de digitale 
aanmeldingsperiode. Deze loopt t/m 17 maart. 

Alle kleuters van Kleuterschool Pagadder stromen 
automatisch door naar VLS Berkenbos. Hun plaats 

is gegarandeerd!  

Juf Annick, de secretariaatsmedewerkster, zal contact 
opnemen met de  ouders van de 5-jarige kleuters om een 

afspraak te maken voor het ondertekenen van enkele 
documenten. 
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